
We wish you a merry Christmas 
 

We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas 
And a happy New Year 
 
Good tiding to you and all of your kind, 
Good tidings for Christmas and a Happy New Year 
 
We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas 
And a happy New Year 
 
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest 
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest 
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest 
En gelukkig Nieuwjaar 
 

Er is een kindeke 
 
Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
 
Er is een Kindeke geboren in ’t strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
’t Wenst ons een zalig nieuwejaar 
’t Wenst ons een zalig nieuwejaar 
 
 

This Little Light 
 

1. This little light of mine, 
I’m gonna let it shine. 

 
2. Althrough the night, 

I’m gonna let it shine. 
 

3. Everywhere we go, 
I’m gonna let it shine. 



Vrede op onze planeet 
 
1. Is het dat wat telt? 

Oorlog, terreur en geweld. 
Geweerschoten, huilend kind. 
Mensen door niemand bemind. 

 
Breng vrede waar je gaat, 
Thuis en op de straat. 
Dan is er, voor je ’t weet, 
Vrede op onze planeet. 
 
2. Is het dat wat telt? 

Burenruzie, moord om geld. 
Vreselijke rassenhaat. 
Thuis ruzie om de vaat. 

 
3. Is het dat wat telt? 

Iedere dag een klacht gemeld. 
Krantenkoppen schreeuwen luid. 
Ze moorden elkaar uit. 

 

Rudolf 
 
Refrein: 
Rudolf, dat is een rendier 
met een hele rode neus 
en als je hem ziet lopen 
denk je dat hij glimt, ja heus 
 
De rendieren van zijn kudde 
lachen hem dan ook vaak uit 
hij mag ook nooit eens meedoen 
en dat alleen maar door die snuit 
 
Strofe1: 
Maar kerstavond vorig jaar 
de kerstman zei toen zacht: 
Rudolf met je held're neus 
trek jij maar de slee vannacht 
 
Strofe 2: 
De rendieren keken zuinig 
maar riepen toch: wat is het fijn 
dat Rudolf uit onze kudde 
de voorste van de slee mag zijn. 

Jingle bells 
 
Refrein: 
Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way, 
O wat is het toch zo fijn 
Om met de slee te zijn. 
 
Strofe: 
Glijden door de sneeuw, 
met een hele mooie slee. 
Over velden heen, 
lachend als geen een. 
 
Bellen hier en daar, 
rink’len voor elkaar. 
Samen zingen op een slee, 
wie gaat er met ons mee? 
 

Vrolijk Kerstfeest 
 
Kerstman, pakjes, arreslee. 
Kerstkalkoen en kerstdiner. 
Zoete kransjes op een schaal. 
Vrolijk Kerstfeest, allemaal. 
 
Refrein: 
Bon Noël en Merry Christmas. 
Zing het mee in elke taal. 
Bon Noël en Merry Christmas. 
Vrolijk Kerstfeest allemaal! 
 
Kerstboom, ballen en een piek, 
Kaarsen, sfeer en kerstmuziek. 
Niemand treurig of alleen. 
Fijne Kerst voor iedereen. 
 
Ref. 
 
Kaarten overal vandaan. 
Alle kaarsjes mogen aan. 
's Avonds lekker laat naar bed. 
Dat is Kerstmis tot en met!  
 
Ref.
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